In 1922 kwam ds. Basoski de vakante plaats vullen. Hij was al emeritus en
hoefde niet alle taken waar te nemen. Van hem vertellen ouderen ons, dat hij het vaak over het
communisme en socialisme had. De diensten onder zijn gehoor waren van lange duur, Nederland
vierde in 1923 het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Ook hier ter plaats was

het feest. Een optocht vond plaats en Ds. Basoski en ouderling Cees Versluis namen daaraan
deel. De dominee zat in een koets naast Klaar van Luyt, een dochter van de kastelein uit
’De Drie Snoeken”. Het laat zich denken, dat niet ieder verguld was met deze vertoning.
Om gezondheidsredenen moest Ds. Basoski in 1925 z’n ambt neerleggen.




