


Lux Mundi-Programma \

Vieren, Leren en Dienen

2° half jaar 2024

Na de vakantieperiode komt Lux Mundi zo langzamerhand weer op
stoom. Natuurlijk bent u en ben jij elke zondagmorgen welkom in
Lux Mundi. Ook worden er in het 2° halfjaar van 2024 weer volop
avondvieringen en samenkomsten georganiseerd.

In dit programmaboekje kun je alvast zien wat er zoal voor vieringen
zijn gepland. Verder vind je een aantal doordeweekse activiteiten.
Alles in het teken van Vieren, Leren en Dienen. Van koffieochtenden
en Preek van de week tot vieringen met Vocal Group Testify, Dichter
bij het Lied, een Elvisdienst en natuurlijk de Kerstnachtdienst.

Een mooi gevarieerd programma. Voor ieder wat wils.

Welkom in Lux Mundi!

Voor vragen en suggesties over het programma:

Zondagavonden: Rob van der Wal, wal5@xs4all.nl

Werkgroep Leren: Liesbeth Koen, liesbethkoen23@gmail.com




Zondagavondprogramma

15 september  middag Vesper na afsluiting maaltijd
22 september  18.30u Popkerkdienst met ds. K. de Jong
29 september  18.30u Avonddienst met vocal group Testify

6 oktober 18.30u  Schuif maar aan

13 oktober 16.00 u Kerk op Schoot

20 oktober 18.30u Lezing/viering met gevangenispastor A.
Noordhoek

27 oktober 20.00u Avondviering Biblioloog met ds. Ciska
Stark

3 november - -

10 november 18.30u Heilig Avondmaal met ds. M. Bassa
17 november 16.00 u Kliederkerk
24 november 18.30u Requiem met ds. N. van Andel

1 december 19.30u Jeugdmeeting

8 december 19.30u Avondgebed

15 december 19.30u TOP2000-Elvisdienst met ds. F Omvlee
22 december 18.30u Dichter bij het Lied met ds. E. Versloot
24 december  22.00u Kerstnachtdienst

31 december 19.30u Oudejaarsdienst met ds. J. Plante



Als nieuw! Leven in het Licht van Gods Koninkrijk.

Wijkavonden september 2024

Ook dit jaar willen wij, gelijk in de eerste week na de startzondag, on-
ze wijkavonden houden. Een belangrijk onderdeel van deze avonden
wordt de ontmoeting en informeel samenzijn. Daarnaast zullen we
ook in gesprek gaan over het jaarthema van Lux Mundi 2024-2025:

Als nieuw! Leven in het Licht van Gods Koninkrijk.

Naast dit onderwerp is het waardevol om met elkaar van gedachte te
wisselen over andere activiteiten voor het nieuwe seizoen. Fijn om
dat met u/jullie samen te doen.

Maandag, 16 september: Wijk 3 van Marjan
|
Woensdag, 18 september: Wijk 2 van Irene »

Dinsdag, 17 september: Wijk 1 van Bertel \\[ : V V/

e

Donderdag, 19 september: Wijk 4 van Erica

Inmiddels hebben jullie allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvan-
gen. Hartelijk welkom om op deze avonden elkaar te ontmoeten. Zo
maken we een mooie start van het nieuwe seizoen.

Hartelijke groeten,
Wijkouderlingen Marjan, Irene, Bertel en Erica



Koffieochtenden in Lux Mundi

Op de tweede donderdag van de maand staat de deur van de Protes-
tantse gemeente “Lux Mundi” open om gezellig een kopje thee of
koffie te komen drinken met wat lekkers erbij.

Vanaf half 11 bent u van harte welkom!
. R

Wanneer?

12 september 2024
10 oktober 2024
14 november 2024
12 december 2024
9 januari 2025

13 februari 2025



15 september - startzondag ‘Als nieuw!’

Op 15 september hebben we onze traditionele startzondag. We be-
ginnen om half 10 met een kerkdienst met het thema ‘Als nieuw!’.
Dat is het jaarthema van de PKN, en wij gaan daarin mee. Het thema
heeft te maken met de komst van Gods Koninkrijk, en hoe we daarin
als nieuwe mensen kunnen leven.

Na de kerkdienst zijn er allerlei activiteiten en zal er ook eten zijn. De
uitgebreide aankondiging komt nog!

De maaltijd sluiten we af met een middaggebed dat we al jaren
‘vesper’ noemen. ledereen weet nu wel dat dat eigenlijk een avond-
gebed is, maar sommige dingen moet je niet veranderen. Hoewel,
met het thema van dit jaar...?

Jaarthema 2024/2025: ‘Als nieuw!’



POPKERKDIENST 22 september met ds. K. de Jong

aanvang 18.30 u

God naderen

In deze avonddienst willen we stilstaan bij de verschillende onder-
delen van elke kerkdienst.

We komen vanuit huis, het normale leven, in de kerk om ons te
richten op God.

Ik zal deze fasen vergelijken met hoe in het Oude Israél men in de
tempel stap voor stap zich richtte op de Heilige. Met liederen,
afbeeldingen en teksten
zullen we leren van hoe
we mogen naderen tot
God en hoe we dit kun-
nen beleven. De dienst
wordt begeleid door een
mooi combo met zang,

gitaar en piano.



Avonddienst 29 september 2024

aanvang 18.30 u

Tijdens deze dienst zal voorgaan ds. Heime Leenman uit Zuilichem.
Het thema zal zijn ‘In Gods Hand’.

Testify zal muzikale medewerking verlenen. Testify is een vocal-
group onder leiding van dirigent Bastiaan van der Pijl. De naam
Testify betekent 'getuigen' en dat wil het koor dan ook graag: ge-
tuigen van God door het maken van christelijke muziek. De tien le-
den en dirigent van Testify komen uit Hardinxveld-Giessendam en
omstreken. Het repertoire van Testify is breed en bevat ondermeer
Spirituals en Opwekking, maar ook muziek van Rutter en Sela.
Testify zingt vierstemmig en wordt door Bastiaan op piano bege-
leid. Regelmatig worden ook a capella stukken ten gehore ge-
bracht.




‘SCHUIF MAAR AAN’
Zondag 6 oktober 2024 aanvang 18.30 u

Een broodmaaltijd waar iedereen welkom is.

We eten samen en hebben tijd om met elkaar

in gesprek te gaan.
Het thema in het nieuwe seizoen is ‘Als nieuw!’

Dit jaarthema daagt ons uit om verantwoordelijkheid

te nemen voor elkaar, de schepping en de samenleving.

We nodigen u van harte uit

Breng gerust iemand mee.

ledereen is welkom!



Kerk op schoot
13 oktober 16.00 u

Kerk op schoot is een sprankelende, belevingsgerichte dienst voor
kinderen van O tot 4 jaar.

Tijdens deze dienst beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/
verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. Er wordt een ver-
haal verteld, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelo-
dieén) en belevingsgerichte activiteiten.

Met deze vieringen maken jonge kinderen én hun (groot)ouders op
een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op
een informele manier ontmoeten.

Kerk op schoot




Lezing/viering met gevangenispastor Arjan

Noordhoek
20 oktober, aanvang 18.30 u

Arjan Noordhoek zal ons meenemen in een viering en lezing over
het gevangenispastoraat. We zullen ook samen liederen zingen, die
in gevangeniskerkdiensten worden gezongen. Arjan begeleidt zich-
zelf op gitaar en hij neemt een pianist mee.

We staan stil bij vragen als:

. wat is geestelijk werk bij Justitie anders dan ‘gewoon pasto-
raat’?

. kan iedereen zodanige fouten maken dat je in de gevangenis
komt?

. hoe kijken wij als kerk aan tegen mensen met een strafblad?

. wat kan de rol van de kerken zijn bij deze vorm van pasto-
raat?

Arjan Noordhoek (1952) werkte van 1980
tot 2018 als protestants geestelijk verzorger
in de justitiéle jeugdinstelling Overberg,
Huizen van Bewaring in Rotterdam, Breda
en Utrecht. Daarna de tbs kliniek te Almere
_ tot 2015 en het Pieter Baan Centrum waar

Ll hij in 2018 afscheid nam vanwege pensione-
ring. Als voorganger van de Baptisten Silo-gemeente in Utrecht
konden bruggen worden geslagen tussen kerk en gevangenis, waar-
onder een maandelijks maaltijdproject voor nazorg en doorzorg.



Preek in de Week
24 oktober, 20.00 uur

In het komende kerkelijke seizoen willen we als werkgroep Leren de
draad weer oppakken van ‘Preek in de Week’. Net als een aantal
jaren geleden willen we u, als ‘hoorders’, enkele keren uitnodigen
om bij de voorbereiding van de preek, die kort daarna door onze
predikant gehouden zal worden, betrokken te zijn. Het is de bedoe-
ling dat er op deze doordeweekse momenten, onder de noemer
‘Preek in de Week’ een gedachtewisseling tot stand komt tussen
gemeenteleden en onze predikant. Hoe komt zij tot de tekstkeuze
en hoe gaat het maken van de preek dan verder? Wat kan een
preek over een concreet Bijbelgedeelte wellicht losmaken bij de
‘hoorders’? Maar ook wat verwacht u als hoorder, of wat hoopt u.

Kortom, met elkaar bespreken we de Bijbeltekst, vaak in haar con-
text, en denken we na over wat de kerngedachte van de preek zou
kunnen zijn. Daarbij zullen we op deze avonden naar liederen zoe-
ken die aansluiten bij de preek. De eerste dienst die we op deze ma-
nier hebben voorbereid
was de dienst op start-
zondag. Op donderdag-
avond 24 oktober wil-
len we de preek van 10
november voorberei-
den. Hartelijk welkom
dus op 24 oktober om
20.00 uur in de kerk.

Werkgroep Leren



In gesprek met bijbelverhalen: een avondje Biblio-

loog
27 oktober, aanvang 20.00 u

Sommige bijbelverhalen heb je wel 1000 keer gehoord, andere mis-
schien nog nooit. Of je bent helemaal niet vertrouwd met de bijbel
en voelt je altijd wat onbeholpen als het over bijbelverhalen gaat.
En soms komt het er helemaal niet van om de bijbel te lezen voor
persoonlijke meditatie of met anderen samen.

Deze avond duiken we in de mooiste bijbelverhalen waarbij we
door dat samen te doen andere dingen ontdekken dan alleen.

De methode is die we gebruiken is 'Biblioloog, waarbij vooral vanuit
de belevingswereld van de karakters in het verhaal wordt geluisterd
en gelezen. We bevragen de tekst vanuit ons eigen leven en ons ei-
gen hart.

Bijbelkennis is niet nodig, en je hoeft ook niet te kunnen lezen. Het
is echt bedoeld voor jong en oud, iedereen kan meedoen!

Leiding: Ciska Stark, gecertificeerd groepsbegeleider Biblioloog

Inloop vanaf 19.30u, aanvang 20.00u precies, eindtijd 21.30u



Viering Heilig Avondmaal
10 november, 18.30 u

Toen de kerkenraad vorig jaar besloot te stoppen met de reguliere
avonddiensten (er blijven nog heel veel bijzondere avonddiensten
over, daar is dit boekje een bewijs van!), werd er ook besloten om
wel twee keer per jaar het heilig Avondmaal te blijven vieren in de
avond.

De vorm van die viering is anders dan in de ochtenddienst, en daar-
mee ook het gevoel erbij. De ene avondviering is in november, de
andere in juni. Op 10 november vieren we weer het heilig Avond-
maal. Ds. Marrit Bassa uit Heerde is onze voorganger. Van harte
welkom, ook als u benieuwd bent naar dat ‘andere’.




Kliederkerk

zo 17 november, 16.00 u
Komen jullie ook, want kliederkerk is voor iedereen!!

Kliederkerk heet niet zo omdat kinderen hier kliederen, spelen of
knutselen, maar kliederkerk heet vooral kliederkerk omdat we
daarmee willen vertellen: dit is een kerk waar je niet in je nette pak
hoeft te komen, waar je stil hoeft te zitten, waar je niet perfect
hoeft te zijn. Dit is een kerk waar je met jouw rommelige leven ook
terecht kunt. Met vlekken op je broek, met chaos in je hoofd. Ook
als je leven een puinhoop is ben je van harte welkom. Want laten
we wel wezen het leven is een kliederboel.

Dus kom allemaal naar de kliederkerk om samen te ontdekken, sa-
men twijfelen, samen opbouwen, samen creéren en samen elkaar
vooral te accepteren. En dan samen iets moois ervan te maken.

Vanuit het ene middelpunt natuurlijk: dat God van ons houdt en er
voor ons is, dat God iets moois kan maken uit ons geklieder.

1

ELede'zgez%



Requiemviering met ds. N. van Andel

24 november, aanvang 18.30 u

Jeugdmeeting 16+

1 december vanaf 19.30 uur

Op eeuwigheidszondag is het
een goede gewoonte om ‘s
ook ‘s avonds een bijzondere
dienst te houden in Lux Mun-
di. Een dienst waarin we in
alle rust bijeenkomen en luis-
teren naar passende woorden
en muziek. En waarbij waarbij
er gelegenheid is een kaarsje
aan te steken.

Een meeting voor de jeugd vanaf 16 jaar, wat en hoe precies is nog

niet bekend, maar meer info volgt tegen die tijd

Astrid Spek—Jeugdouderling




Avondgebed

8 december, aanvang 19.30 u

Op de tweede zondag van Advent is er om 19.30 uur een avondge-
bed: een eenvoudige avondliturgie met liederen, gebeden en korte

lezingen.

Een avondgebed duurt
een klein half uur en
heeft een verstild, in-
tiem karakter; stilte en
muziek spelen een be-
langrijke rol. We begin-
nen en eindigen het
avondgebed in stilte.

Na afloop is er koffie en
thee.




Elvis-kerkdienst in Lux Mundi, If | Can Dream met

ds. Fred Omvlee
15 december, aanvang 19.30 u

Op 15 december 2024 wordt er een speciale TOP2000 Elvis-
kerkdienst gehouden in Lux Mundi. In januari 2025 is het 90 jaar
geleden dat Elvis Presley werd geboren. Hij werd de eerste super-
ster die met zijn goede looks, stem en kledingstijl de jongeren in de
jaren vijftig inspireerde. Elvis mengde gospel, country en rhythm
and blues tot rock and roll. Met Heartbreak Hotel wist hij de jonge
John Lennon, Keith Richards en Bob Dylan te inspireren. Elvis' carri-
ere kende wups en
downs: hij heeft twee
jaar in militaire dienst
gezeten in Duitsland,
hij maakte jarenlang B-
films, maar 54 jaar ge-
leden, in 1968, maakt
hij een come back. De |
jonge Bono van U2 zag
dat concert op TV en
wist: 'lk wil rockster
worden'.

Dominee Fred Omvlee, bekend als initiatiefnemer van de
TOP2000diensten, is in het dagelijks leven geestelijk verzorger in
een verpleeghuis, was ruim 20 jaar dominee bij de marine, is Elvis-
fan en organiseert al ruim 22 jaar Elvis-kerkdiensten. 'Wat veel
mensen niet weten is dat Elvis het liefst gospels zong, van het begin
van zijn carriére tot zijn laatste concert in 1977. Elvis groeide op in
een gelovig gezin en bleef zijn leven lang zoeken naar Gods bedoe-
ling met hem. Als mensen hem The King noemden, zei hij: ‘Er is



maar één King en dat is Jezus
Christus. Elvis overleed helaas
al op 42-jarige leeftijd in 1977.

Hij was verslaafd aan medicij-
nen: pillen. Die had hij leren
slikken in zijn diensttijd. Hij
zag er geen kwaad in. Helaas
leidde het tot een ongelukkig
en depressief einde aan zijn
leven. Maar mijn boodschap
is: zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand'.

In de Elvis-kerkdienst horen we het levensverhaal van Elvis met enke-
le van zijn grootste hits, en we horen en zingen samen veel Elvis-
gospels: het is verder ook 'gewoon' een kerkdienst met toepasselijke
bijbellezing en gebed. Muzikale ondersteuning is er met live muziek
van de band Rising Clouds, jonge conservatorium-muzikanten met
een voorliefde voor Fifties, Sixties & Seventies. Voorafgaande en na
de dienst zal de band ook songs uit de TOP2000 spelen. Aanvang
dienst is 19.30 u. De kerk is open
vanaf 19.00 u.




KERST: DE WERELD OP ZIJN KOP

Dichter bij het lied 22 december, aanvang 18.30 u
Op weg naar kerst met ds. Erick Versloot

De wereld omgekeerd, de wereld op zijn kop! Daarover gaat het in
de liederen van kerst en advent. Niet de keizer, koning en admiraal
staan centraal. Maar het Kind staat in het middelpunt... Een klein
kind heeft grote betekenis. En in de liederen klinken verklein-
woordjes om de grootte van het wonder te bezingen.

Advent — betekent komst: we verwachten de komst van Jezus, zijn
geboorte in Bethlehem. Natuurlijk! Maar ook zijn komst in ons
hart, en tenslotte zijn wederkomst. In adventsliederen klinken alle
drie betekenissen door. We verwachten de Komende, omdat Hij al
eens gekomen is.

We putten uit de rijke traditie van Duitse liederen, de Carols uit
Engeland en de schatkist van onze liefste liederen in Neder-
land. Maar ook muzikanten als Sting brengen ons dichter bij het
geheim van Kerst.

Advent en Kerst staan garant voor misschien wel de mooiste mu-
ziek die er geschreven, met het oog op dit hoogfeest.

Geniet van de mooie muziek in beeld en geluid, maar vooral ook:
zing mee met orgel en vleugel .

Ga mee op weg naar het hoog-
feest van Kerst. Zingenderwijs.




Kerstnachtdienst
24 december, aanvang 22.00 uur

Vorig jaar hadden we in de kerstnachtdienst een koor ‘van buiten’
uitgenodigd. Het was prachtig. Maar we misten ook ons eigen kerst-
projectkoor! En veel zangers hebben het gemist om te kunnen zin-
gen. Het was een bevestiging: dit jaar zingen we weer zelf! Onder
de bevlogen leiding van Gerdien Bikker gaat het kerstprojectkoor
binnenkort repeteren om in de kerstnacht de sterren van de hemel
te zingen. Wil jij ook meedoen? Ook als je nog nooit meegedaan
hebt? Dat kan! Het koor heet projectkoor omdat we een samenge-
steld clubje zijn van wie er maar mee wil doen deze keer, voor al-
leen maar het project ‘kerstnachtdienst Lux Mundi’. Let op de op-
roepjes voor zangers die gaan komen.

Naast het projectkoor zingen we als gemeente natuurlijk ook zelf.
Bekende en dierbare liederen die we helemaal niet hoeven te repe-
teren en die ons meteen in de stemming brengen. Liederen over
Licht en nieuwe hoop en vrede en dat kindje in de stal. De dienst
begint om 22.00 uur en als het weer meezit eindigen we buiten op
het grasveld met een kaarsje in de hand terwijl we het Ere zij God
zingen.







