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Voorwoord
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan “Vieren, Leren, Dienen” van de Protestantse Gemeente Lux
Mundi. Het is het resultaat van een periode van bezinning en reflectie. Met dit stuk willen we als
gemeente iets laten zien van waar we vandaan komen, waar we voor staan en waar we de komende
jaren in hopen te groeien.
Met psalm 127 weten we, dat ons werken tevergeefs is, als de Heer het huis niet bouwt. We hopen
dat dit beleidsplan u als gemeentelid of belangstellende enthousiast maakt over de tijd die als
gemeente voor ons ligt.
Voorjaar 2025
De kerkenraad

Inleiding
In dit beleidsplan leest u hoe we de komende vier jaar richting willen geven aan de koers van de
gemeente. Het is belangrijk dat de kerkenraad én de gemeente én ook anderen weten welke koers
we willen varen. Voor de kerkenraad dient dit beleidsplan als een agenda, waaraan een aantal
concrete beleidsacties zijn gekoppeld, in aanvulling op het dagelijkse �reilen en zeilen# van de
gemeente.
In dit beleidsplan willen we voortbouwen op al datgene dat al in onze gemeente gebeurt. Daarbij
willen we ook aansluiten bij de visienota van de Protestantse Kerk Nederland “Van U is de toekomst”
en voortbouwen op ons vorige beleidsplan “Geloven in Lux Mundi”.
In de visienota van de PKN staat genade centraal. Genade ontspant en motiveert, geeft lucht en
ruimte, zet ons in het Licht. De toekomst is niet van ons, maar God houdt ons in zijn hand. Dat is ook
wat ons in Lux Mundi bindt en drijft. In zijn Licht en Liefde mogen we leven van de Hoop die het
evangelie ons aanreikt.

Recente ontwikkelingen en trends



In januari 2020 heeft ds Willem Roskam afscheid genomen van onze gemeente. Daarna volgde, onder
lastige omstandigheden vanwege de coronapandemie, het beroepingswerk dat in het voorjaar van
2021 leidde tot het beroepen van ds Harmke Heuver. Zij werd in augustus van dat jaar als predikant
bevestigd. De kerkenraad besloot in 2021 om naast de predikant een kerkelijk werker aan te stellen
voor het ouderenpastoraat. Vanaf juli 2024 is Armande Breure onze ouderenpastor.
In de afgelopen periode heeft de kerkenraad besloten om een groot deel van de activiteiten die in
commissieverband werden uitgevoerd onder te brengen bij drie nieuw gevormde werkgroepen:
Vieren, Leren en Dienen. Deze thematische indeling vormt ook de basisstructuur van dit beleidsplan.
De coronapandemie leverde naast zorgen en onzekerheid ook nieuwe initiatieven op. De
morgenkerkdiensten worden vanaf medio 2020 via YouTube gestreamd, het geven aan de collectes
kan nu ook via digitale weg en via de Appostelapp en inmiddels worden diverse sociale
mediaplatforms veel actiever gebruikt.
We signaleren verder een aantal belangrijke trends die impact hebben op onze samenleving en het
kerkelijk leven. We krijgen steeds meer oog voor de impact van onze levensstijl en het belang van
duurzaamheid. Ook zien we de uitdagingen rondom secularisatie en een steeds grotere nadruk op
individualisering. Verder heeft de toenemende invloed van de sociale media niet alleen geleid tot
meer verbinding, maar ook tot meer polarisatie. De coronapandemie leidde tot een sterke
ontwikkeling van de digitale communicatie maar ook tot meer afstand van het gemeenteleven en
soms zelfs tot isolatie en eenzaamheid. Er lijkt nu echter, in de onrustige en onzekere wereld waarin
wij terecht zijn gekomen, ook een groeiend verlangen naar verbondenheid in de samenleving waar te
nemen en de gemeente kan hierin een positieve rol vervullen.

Identiteit en kernwaarden
Lux Mundi is een gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hem belijden we als Heer van de kerk. Wij
leven in afhankelijkheid van God en geloven dat Hij, door zijn Geest, het werk van zijn handen nooit
loslaat. Niet in ons eigen leven maar ook niet in onze gemeente en in de wereld om ons heen.
Wij mogen God ontmoeten dankzij zijn liefde en genade. Dat wordt zichtbaar in het verzoenend
lijden en sterven en in de opstanding van onze Heer Jezus Christus en dat wordt tastbaar wanneer
we het Heilig Avondmaal vieren. We zijn als gelovigen geroepen om Gods wil te zoeken en te volgen.
De Heilige Geest is het die ons daartoe inspireert.
Lux Mundi, voorheen de Gereformeerde Kerk van Lexmond en Hei- en Boeicop, staat inmiddels in
een bredere Protestantse traditie. De gemeenschap met God en met elkaar staat centraal, op zondag
en doordeweeks. In de erediensten geven we vorm aan de ontmoeting met God en elkaar waarbij in
de liturgie God door zijn Woord tot ons spreekt en waarin de gemeente in zingen en bidden voluit
meedoet. Daarnaast wordt in de bediening van de sacramenten van doop en avondmaal Gods liefde
voor ons mensen zichtbaar en tastbaar. Ook in de liturgie van de eredienst krijgen de drie
hoofdthema#s van geloven en kerkzijn (vieren, leren en dienen) gestalte.
Lux Mundi wil een open en gastvrije gemeente zijn. We hebben oog voor elkaar, in de kerk maar ook
in de (dorps-)gemeenschap waarin we leven en in de wereld. We ontmoeten elkaar op
zondagmorgen in de kerk maar er zijn ook tal van vieringen en activiteiten op zondagmiddag/avond
en op doordeweekse dagen.



Als pelgrims zijn we onderweg naar Gods nieuwe toekomst. Zo zijn we lichtdragers in onze kleine en
grote wereld. Als navolgers van het Licht der wereld, Lux Mundi.

Visie: Vieren, Leren, Dienen
De titel van dit beleidsplan “Vieren, Leren, Dienen” onderstreept ons verlangen naar verbondenheid
met Christus. Daarbij denken we aan verbondenheid met elkaar als gemeente, en bovendien aan
verbondenheid met God voor ieder van ons persoonlijk. In het gemeentelijk leven staat het kruis, als
symbool voor verzoening en verlossing, centraal. Tegelijkertijd vertoont het kruis niet alleen een
verticale lijn (de verbinding tussen ons mensen en God) maar ook een horizontale lijn (de onderlinge
verbinding in de gemeente en van ons met de gemeenschap waarin we leven, in ons werk en in de
wereld). Beide bewegingen hebben een eigen plek in het eigen en kerkelijk leven.
We geloven dat de kerk een belangrijke rol kan en moet spelen door elkaar in de samenleving vast te
houden en elkaar niet uit het oog te verliezen. We zijn geroepen om het lichaam van Christus te zijn
en daardoor voor te gaan in gemeenschap en liefde voor elkaar.
We zijn divers van afkomst, leeftijd, geslacht en mate van geloofszekerheid, maar de christelijke
gemeente vormt een eenheid in alle verscheidenheid. Er is ruimte voor verschillen en diversiteit in
geloofsbeleving. In verbondenheid en liefde leven wij samen, delen wij samen en geloven we samen,
in navolging van onze Heer Jezus Christus. Geïnspireerd door zijn Geest maken wij tijd en ruimte voor
onze broeders en zusters, jong en oud, in de gemeente, in onze woongemeenschappen en in de
wereld.

De thema�s in hun context
De beleidsvoornemens in dit plan zijn uitgewerkt rondom drie thema#s, die de verschillende
onderdelen van het gemeenteleven raken: Vieren, Leren en Dienen. Voor elk thema bekijken we op
welke manier het ons als gemeente verder kan brengen als het gaat om de verbinding met God en
met elkaar. Bovendien raken deze thema#s ook aan de wijze waarop we ons als gemeente verhouden
tot onze woonomgeving en tot de wereld om ons heen. We zijn dankbaar voor de mensen en
middelen om met onze beleidsvoornemens verder aan de slag te gaan.

Vieren
“De Heer wil ik loven zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.” (Psalm 146:1)

Vieren is vaak een feestelijk gebeuren. Het tilt ons op en zet ons in het Licht. Tijdens de erediensten
willen we in dankbaarheid in herinnering roepen wat God ons in Christus heeft gegeven. In de liturgie
komen allerlei aspecten van de vierende gemeente aan bod. Het gaat over dankbaarheid en geloof,
over hoop en liefde, maar er is ook plaats voor verdriet, pijn en gemis. Het vieren krijgt vorm in de
eredienst waarin de goede boodschap van het Evangelie in allerlei vormen centraal staat en krijgt
extra accenten tijdens de bediening van de sacramenten en op verschillende periodes en feestdagen
in het kerkelijk jaar. De liturgie, met daarin ook de rol van muziek en zang en de ruimte voor de
kinderen, geeft vorm aan de ontmoeting met God en met elkaar.

Voor de komende periode leggen we als werkgroep Vieren drie accenten:



(nog meer) ruimte bieden voor het houden van experimentele diensten, de projecten die we
volgen tijdens de adventstijd en veertigdagentijd verfijnen in uitvoering en de rol die muziek
in onze gemeente kan hebben onderzoeken. Voornemens daarbij zijn: continuïteit
aanbrengen in de vieringen, participatie in de vieringen: gemeenteleden vragen mee te doen
bij de voorbereiding en de uitvoering van vieringen en de aandacht voor publiciteit van de
vieringen niet vergeten. Participatie in de vieringen is ook de uitdaging die we als gemeente
hebben.
De accenten die we gaan leggen worden bij voorkeur geen uitbreiding op de vieringen die we
al hebben. We moeten kritisch blijven kijken naar wat wel en niet kan.

Leren
“…zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en
gegrondvest blijft in de liefde.” (Efeziërs 3:17)

Bij het thema Leren gaat het om vorming, verdieping en geestelijke groei. Dit kan door persoonlijke
tijd met God, door Bijbellezen en gebed, maar ook door met elkaar in gesprek te gaan en te leren van
andere vormen van geloofsbeleving, door kunst en door muziek. De wekelijkse verkondiging van het
Evangelie is belangrijk maar het is goed wanneer ook op allerlei andere momenten en in allerlei
andere vormen ruimte wordt gevonden om te verdiepen en te groeien in geloof en wijsheid.
We zijn dankbaar voor de vele kinderen en jongeren die in onze gemeente opgroeien en een plek
hebben. Dat vraagt ook om aandacht en wijsheid voor hun vorming en toerusting.

Het doel van de werkgroep Leren is vorming, verdieping en geestelijke groei waardoor ons
geloof meer en meer het fundament van ons bestaan wordt en we kunnen leven in het licht
van Gods liefde en genade.
Het thema Leren en de manier waarop de werkgroep dit wil vormgeven, is belangrijk voor Lux
Mundi omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van het geloofsleven van de leden en
belangstellenden. Door op allerlei gebieden en over diverse onderwerpen activiteiten en
avonden te organiseren voor een brede doelgroep binnen onze kerk, wordt ruimte gecreëerd
om met het geloof bezig te zijn. Belangrijk is ook de sociale functie van de activiteiten. Het
bevordert de cohesie binnen de gemeente en helpt in sommige gevallen ook een beetje tegen
eenzaamheid.
De individuele leden en belangstellenden wordt de mogelijkheid geboden op een gevarieerde
en laagdrempelige manier ook buiten de erediensten met het geloof bezig te zijn en elkaar te
ontmoeten.
Daar ons doel is om voor zoveel mogelijk doelgroepen iets te bieden om hen toe te rusten, is
het belangrijk om het in samenwerking te doen met het doelgroepenwerk. Door de commissie
avonddiensten is ons gevraagd, zo mogelijk activiteiten te plannen op de zondagavonden. Dit
zal worden afgestemd met de werkgroepen Vieren en Dienen.
De traditie om één keer per jaar een gezamenlijke activiteit te organiseren met de Hervormde
gemeente willen we graag voortzetten.
De bedoeling is dat de activiteiten die wij in de komende jaren gaan organiseren vanuit het
Bijbels perspectief zullen zijn.



Hierbij denken we aan:
- Onderwerpen die aansluiten bij de actualiteit
- Bijbelstudie en geloofsverdieping
- Actieve uitjes
- Creatieve werkvormen
- Het uitnodigen van sprekers
- Kennis maken met nieuwe wormen van geloofsbeleving
Samen met de werkgroepen Vieren en Dienen maken we een keer per half jaar een
programmaboekje waarin alle activiteiten worden vermeld.

Dienen
“Jullie zijn het licht in de wereld.” (Mattheüs 5:14)

Ontmoeting zorgt voor verbinding. Daarom willen we elkaar blijven ontmoeten, niet alleen voor het
onderlinge contact en het meeleven met elkaar, maar ook om daarbij te delen wat ons bezig houdt,
wat onze zorgen zijn en wat onze hoop is en ons troost, kracht en nieuwe moed geeft. We delen de
maaltijd, in de kerk, thuis of elders. We streven ernaar dat alle generaties zich verbonden en gezien
voelen.
Verder willen we ook oog (blijven) hebben voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, studenten,
tieners, jonge gezinnen en singles. We willen een verwelkomende gemeente zijn voor mensen van
buiten. We houden elkaar vast, ook in moeilijke tijden.

Voor elke doelgroep is er aandacht en worden activiteiten georganiseerd.
De focus van de werkgroep dienen ligt voornamelijk bij de doelgroep ouderen, hiervoor
worden de koffieochtenden en ouderenmiddagen georganiseerd. Iedere week ontvangt een
ander gemeentelid boven de 75 de bloemengroet. Gemeenteleden boven de 75 ontvangen
jaarlijks op of rond hun verjaardag een bezoekje en attentie door één van de
wijkmedewerkers en rond de Kerst wordt er een dagboekje voor het volgende jaar
rondgebracht.
Gedurende het jaar worden op een aantal zondagavonden de �Schuif-maar-aan� maaltijden
georganiseerd. Bij deze maaltijden is iedereen van harte welkom om aan te schuiven en mee
te delen in de maaltijd.
De werkgroep dienen wil het open karakter van de gemeente benadrukken, waar iedereen
zich welkom voelt welke doelgroep men zich ook bij verbonden voelt. In de komende
beleidsperiode streven we ernaar om naast de doelgroep ouderen ook voor andere
doelgroepen meer te betekenen.

We willen hartelijk uitdelen van wat we hebben ontvangen en delen een stukje van ons leven met
elkaar. Dat doen we vanuit geloof, hoop en liefde. We delen de blijde boodschap, maar we delen ook
van onze overvloed, van onze tijd, geld en energie. Delen komt onder andere tot uitdrukking in het
werk van de diaconie, de inzet van vrijwilligers en de missionaire activiteiten.

De gemeente wordt betrokken bij het delen door middel van informatie over de diaconale
doelen via de Brief op Zondag, het Profiel, informatie op de beamer en de afkondigingen in de



Eredienst. Het streven is om meer mensen digitaal, dus via de Apostel App te laten bijdragen
aan de collectedoelen.

We willen oog hebben voor mensen in de marge van de samenleving zoals vluchtelingen, status
lozen, daklozen, mensen in armoede en eenzame mensen. Daarvoor is concrete betrokkenheid van
de gemeente bij diaconale activiteiten belangrijk.

Door actief bij te dragen aan de Stichting Schuld Hulpmaatje Vijfheerenlanden willen we een
missionaire bijdrage leveren om mensen te helpen bij hun schulden problematiek.
In samenwerking met de Hervormde Gemeente Lexmond worden om beurten statushouders
begeleid die een woning in Lexmond toegewezen hebben gekregen, deze mensen worden
geholpen om wegwijs te raken en krijgen praktische ondersteuning bij het opbouwen van een
nieuw leven in Lexmond.
Vanuit de werkgroep dienen worden met regelmaat actie georganiseerd, al dan niet samen
met de Hervormde Gemeente Lexmond, voor de Voedselbank. Ook wordt doormiddel van
collectes en giften bijgedragen aan het werk van de voedselbank.
Vanuit de Diaconie is er individuele hulp voor mensen of gezinnen in financiële moeilijkheden.
Dit kan zijn door werkloosheid, ziekte, psychische problemen, scheiding, etc. De Diaconie kan
hierin uitkomst bieden door te helpen zoeken naar een oplossing. Soms door financiële hulp
en soms door te helpen zoeken naar de juiste instantie voor het vinden van een structurele
oplossing. Deze hulp beperkt zich niet tot de leden van de Protestantse Gemeente Lux Mundi,
maar voor iedereen die directe hulp kan gebruiken. Deze hulp wordt op een discrete en
vertrouwelijke manier geboden.

Daarnaast hebben we aandacht voor duurzaamheid en de manier waarop we met de aarde omgaan.
Bijvoorbeeld door de verduurzaming van ons kerkgebouw te realiseren en met elkaar na te denken
over onze ecologische voetafdruk.

Als gemeente van Lux Mundi zijn we trots om deel uit te mogen maken van het netwerk van
Groene Kerken. Wij geloven dat de zorg voor Gods schepping een opdracht is voor ons geloof
en in ons dagelijks leven. Door groen bezig te zijn, laten we zien hoe wij een missionaire en
diaconale gemeente zijn, die verbonden is met de wereld om ons heen. We willen dan ook
investeren in de volgende thema�s:
1. Energie en klimaat (Verduurzaming van het kerkgebouw)
2. Bewust inkopen (Bewuste keuzes maken met betrekking tot de inkoop voor keuken en
schoonmaak)
3. Schepping en natuur (Duurzame keuzes maken voor de tuin en tuinonderhoud)
4. Omgaan met geld (Duurzaam beleggen en duurzame collectedoelen)
5. Geloof en inspiratie (Samen met de gemeente nadenken over kleine groene stapjes of
de grote vragen over het klimaat)

Het delen van het Evangelie en de diaconale hulp gebeurt wereldwijd. Via Kerk in Actie en andere
hulporganisaties zijn we betrokken bij diverse projecten en steunen we deze financieel en in gebed.

Door, voor een periode van tenminste twee jaar, het project Bangladesh van Kerk in Actie te
steunen wil de werkgroep Dienen vorm geven aan de Diaconale taak van werelddiaconaat.



Door hierover actief te communiceren en activiteiten te organiseren wordt de gemeente
betrokken bij het werk van Kerk in Actie in die actieland. Het doel van de werkgroep Dienen is
om ten alle tijden een Diaconaal project te steunen, dit kan zijn op lokaal, landelijk of globaal
niveau. Zo geven wij vorm aan de Diaconale roeping om te delen van wat de gemeente aan
gaven geschonken is en te helpen waar geen helper is.

Kinderen en jongeren
We zijn dankbaar dat veel kinderen en jongeren zich betrokken weten bij de kerk. Via de crèche en
de kindernevendienst op zondagmorgen, het doordeweekse clubwerk, het jaarlijkse clubkamp, de
catechese en de club voor 16+ers weten kinderen en jongeren zich verbonden aan elkaar en aan de
gemeente als geheel. Naast vele elementen van ontspanning en samen plezier maken geven al deze
activiteiten ook de mogelijkheid om kennis te maken met het blijde evangelie van Jezus Christus en
om iets te proeven van de inwijding in het geloof.
De jeugdraad komt onder leiding van de jeugdouderlingen regelmatig samen om alle activiteiten
goed af te stemmen en te organiseren.

Bij het kerkelijke jeugdwerk gaat het over belonging, behaving, believing: erbij horen, de
gebruiken kennen, en geloven. Die laatste laat zich niet afdwingen, maar we kunnen kinderen
en jongeren wel liefde voor Bijbelverhalen bijbrengen, met hen in gesprek gaan over God, en
hen leren hoe het werkt in de kerk. En we kunnen hen zich welkom laten voelen!
Als eerste willen we opmerken dat we heel dankbaar zijn met hoeveel kinderen er in de kerk
komen en meedoen aan ons jeugdwerk. We zijn ons ervan bewust dat dit niet meer
vanzelfsprekend is.
Na corona moesten we opnieuw bouwen aan het jeugdwerk, we merkten dat kinderen uit de
bovenbouw van de middelbare school waren afgehaakt. Ook lag het 16+ werk stil, dit had ook
te maken met het stoppen van de GJV.
We zijn blij dat de kindernevendienst weer goed loopt. Vooral in tijden van advent en
veertigdagentijd. We blijven ons inzetten om van die projecten iets moois te maken. Buiten de
projecten om is er maandelijks �kindernevendienst extra� waarbij we naar buiten gaan of
proefjes doen. Zo wordt de kindernevendienst gevarieerder en voor meer kinderen
interessant.

Voor de 16+ is er inmiddels weer een fijne groep, doel is om hen steeds meer eigen
verantwoordelijkheid te geven over de maandelijkse avonden. Voor deze leeftijd is ook �Keek
op de preek�, met heel wisselend succes. Ook de tienerdienst (12-16) is een aandachtspunt,
vooral wat betreft leiding vinden.

Heel blij zijn we met de grote aantallen kinderen die naar club komen, en hoeveel leiding
daarbij betrokken is. Het is wel, ook hier, een blijvende uitdaging om voldoende leiding te
vinden voor club, en ook bij de crèche knelt het soms.

We hebben twee jeugdouderlingen, één voor de kinderen tot 12, één voor de jeugd vanaf 12.
Zij zijn betrokken bij het hele jeugdwerk en doen ook het pastoraat voor deze leeftijd. We



hebben ook een jeugddiaken die een aantal specifieke projecten ondersteunt. Samen met de
predikant vormen zij het �Team Jeugd�.

Mensen en middelen
Voor het mogelijk maken van de grote variëteit aan kerkelijke activiteiten zijn voldoende mensen en
middelen een randvoorwaarde. We zijn gezegend met een eigen predikant en een kerkelijk werker.
Daarnaast zijn er ouderlingen en diakenen, organisten, kosters, gastvrouwen, jeugdwerkers en vele,
vele andere vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze gemeente.
Er is in de afgelopen periode (versneld door de coronapandemie) geïnvesteerd in digitalisering. De
komende jaren vraagt het kerkgebouw, dat nu 35 jaar oud is, om de nodige vervangingen en
investeringen o.a. in het kader van verdere verduurzaming. Daarnaast zal in deze periode nagedacht
moeten worden over de renovatie van de pastorie, dan wel de vervanging daarvan.
Om onze mensen, het kerkgebouw, de gemeenteactiviteiten en bijkomende kosten te kunnen
betalen zijn voldoende inkomsten nodig. Het doel blijft om elk jaar sluitende begrotingen en
jaarrekeningen te presenteren. We blijven een dringend beroep doen op alle gemeenteleden om,
naar draagkracht, bij te dragen aan het werk van onze gemeente.



Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
Niet met een stem versteend in het verleden,
Wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
Zonder de harde leer van zekerheden,
Woorden die klinken als een nieuw signaal:
Ruimte waar mensen zich gezegend weten.

Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
Een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
Waar elk van waarde is die hier verschijnt,
Waar lachen is en tranen mogen stromen,
Deuren die open staan voor groot en klein,
Waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
Waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
Dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
Dank voor de openheid van niet te moeten,
Dank voor de woorden en het nieuwe lied,
Dank voor de ogen die elkaar begroeten.

Tekst: Michaël Steenhouder
Zangen van zoeken en zien, 102


